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Mijn uitgebreide verhaal
Op mijn 17e begon ik mijn carrière in de ouderenzorg als jonge student. Mijn droom was om verpleegkundige te worden, omdat ik enorm bewondering had voor de passie die zorgverleners tonen voor de mensheid. Ik wilde daar graag deel van uitmaken. Jarenlang werkte ik met veel toewijding, maar ik merkte op een gegeven moment dat ik soms tegen een muur van negativiteit aanliep. Dit kwam vanuit verschillende kanten, waaronder een gebrek aan collegialiteit op de werkvloer. Daardoor verloor ik tijdelijk mijn motivatie om binnen deze branche actief te blijven.
Tijdens deze periode besloot ik mijn blik te verruimen en ging ik aan de slag in de horeca en logistiek. Hoewel dit heel andere werkomgevingen waren, ontdekte ik opnieuw mijn drang om met mensen te werken. Ik kreeg de kans om door te groeien naar een managers positie in de horeca, en die kans greep ik met beide handen aan. Als manager leerde ik veel over het creëren van een prettig werkklimaat, het omgaan met de uitdagingen van medewerkers en het aanpakken van persoonlijke verhalen die soms echt binnenkomen. Sommige situaties hielden me zelfs thuis nog bezig, zo aangrijpend waren ze.
Helaas kwam er door de coronapandemie een abrupt einde aan dit hoofdstuk. Het filiaal waar ik werkte moest sluiten, en hoewel een paar collega’s elders geplaatst konden worden, werd mijn contract niet verlengd. Dit gaf me tijd om na te denken over wat ik écht wilde doen. Ik realiseerde me dat ik de zorg ontzettend miste. Dit gevoel bracht me terug naar mijn passie, maar dit keer als zelfstandig professional.
Als zelfstandige heb ik enorm veel geleerd. Ik werkte in verschillende steden door heel Nederland en stond open om te reizen voor mijn diensten. Ik kwam in aanraking met een breed scala aan doelgroepen, ziektebeelden, normen en waarden, uitdagende situaties en uiteenlopende werkomgevingen. Van onbemande diensten tot oncollegiale werkplekken, en van schuldgevoelens tot momenten van dankbaarheid en complimenten  alles heeft me gevormd. Mijn cliënten, vooral de dementerende ouderen, waren voor mij altijd een bron van inspiratie en liefde. Zij hebben me veel geleerd en geraakt.
Naast mijn werk in de zorg heb ik ook ervaring opgedaan in kraamzorg, als zorgbemiddelaar en in de pedagogiek. Deze ervaringen hebben me een brede blik gegeven op het vak en hebben mij uiteindelijk gevormd tot de life coach die ik vandaag ben. Al deze onderdelen komen samen in mijn werk als coach, waar ik mijn visie volledig kan inzetten: er zijn voor u of uw gezin en samen het beste uit elke situatie halen. Dat is mijn missie, en daar sta ik voor!
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